TIPS BlIJ HET THEMA

[Bij inleiding Hans Het goede leven en het lijden interpreteren]

Openingsscéne uit de film ‘La dolce vita’: www.youtube.com/watch?v=uo84caBoToQ
Persoonsgerichte zorg:
www.ru.nl/ftr/ftr-en-samenleving/samenwerkingen-thema/persoonsgerichte-zorg/
Over lijden en de ontnuchtering die het brengt: www.youtube.com/watch?
v=DTcJmlbn5nw

[Bij artikel Thijssen Stoicijnse en boeddhistische gelukskunde voor de moderne mens]

Ook in het Nederlands vertaald: Donald Robertson, Leer denken als een Romeinse
keizer, Utrecht: Ten Have, 2019 www.uitgeverijtenhave.nl/boek/leer-denken-als-een-
romeinse-keizer/

Hans Thijssen, Wat filosofen weten. Over het verlangen naar geluk en de honger naar
kennis, Nijmegen: Vantilt, 2016 vantilt.nl/boeken/wat-filosofen-weten-2017/

[bij artikel Anne Speckens Kan mindfulness het lijden van patiénten verlichten?]

Het Radboudumc Centrum voor Mindfulness is een nationaal expertisecentrum voor
de toepassing en wetenschappelijke evaluatie van mindfulness-based interventies in
de gezondheidszorg en daarbuiten. Tevens aanbod van scholings- en
opleidingsmogelijkheden op het gebied van mindfulness. Op de website van het
Centrum voor Mindfulness is allerlei achtergrondinformatie te vinden.
www.radboudcentrumvoormindfulness.nl

[Bij artikel Barbara Zwaan Van dans naar K.A.N.S. |

www.theoblogie.nl » liefde-wordt-niet-dement: over crisis en kans bij dementie
(eerder verschenen in Speling 2019/1).

portal.eo.nl > programmas » het-vermoeden » gemist » 2017/11 » 2: uitzending van
‘Het Vermoeden’ van 26 november 2017, waarin het boek Een prachtige dans ter
sprake komt, en de dans die sindsdien met de bewoners van het verpleeghuis wordt
gedanst.

Barbara Zwaan, Een prachtige dans. De therapeutische afstemming van afstand en
nabijheid in het werk van Carl Rogers, Martin Buber en Henri Nouwen, Tilburg: KSGV,
2017

ethicsofcare.org: ‘An unexpected party’, Inleiding door Barbara Zwaan van de 20°
Henry Nouwenlezing, over dans en muziek in het verpleeghuis, 24 februari 2019
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